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  Beste parochiaan,  
  
  In deze editie van het Elisabeth Kwartaalblad wordt door de Pastoor 
  afgetrapt met een meditatie over de Adventstijd. Vervolgens wordt door Elise 
  Ros de diepere betekenis van de feestdag van de onnozele kinderen 
  uiteengezet. In de serie over de 7 Sacramenten wordt door Egbert Bornhijm 
  uitleg gegeven over het Sacrament van het Heilig Doopsel. Wederom zijn de   
  Pauselijke gebedsintenties voor de komende maanden opgenomen. Tot slot 
  wordt door Maria Bornhijm de geestelijke boodschap van Sint Bernardus kort belicht.      
                                           
                                                                                                 Wij wensen u veel geestelijk leesplezier en alvast een Zalig Kerstfeest!  
 

De Advent van de Heer   
 
Wij bevinden ons al enige zondagen in 
de Adventstijd; een gezegende en blijde 
tijd van verwachting op de komst van 
onze Redder en Heiland. Intussen wordt 
in ons land en op veel andere plaatsen 
elke week een nieuwe kaars 
aangestoken, totdat in de 4de week 4 
kaarsen branden als herinnering aan de 
4 millennia die verstreken zijn sinds de 
zondeval van onze stamouders, Adam 
en Eva, tot de tijd van de geboorte van Gods Zoon, Onze Heer Jezus Christus. Elk jaar 
opnieuw houden tijdens deze periode de lezingen tijdens de Heilige Mis de verwachting 
levend in de komst van Christus vanuit 2 dimensies: een dimensie feitelijk binnen de 
geschiedenis en een latere die de geschiedenis te boven gaat, wanneer Jezus Christus in 

heerlijkheid zal wederkomen. Het Kerstfeest herhaalt zich elk jaar opnieuw om Hem te gedenken, die voor ons de 
hemel achterliet en 33 jaar onder ons wilde wonen. Het is ook een feest om letterlijk stil van te worden, om erbij stil te 
staan, juist in de donkerste en stilste tijd van het jaar wanneer zelfs de natuur haar diepe slaap neemt en overwintert. 
Een tijd van verwachting dus, die de blijde verwachting van onze hemelse Moeder, de Heilige Maagd Maria, begeleidt 
en zich erdoor laat inspireren. Dit jaar gingen mensen van ons bisdom op pelgrimstocht in 
Frankrijk. Ook werden de plaatsen bezocht waar de Heilige Bernardus mee verbonden was 
tijdens zijn leven. Het is precies Bernardus die meermaals over de Advent van de Heer met 

prachtige preken de mensen ertoe aanspoorde 
deze tijd in een blijde verwachting door te 
brengen; en juist naar het voorbeeld van de 
Onbevlekte Moedermaagd.  
 
Uit een preek van de Heilige Bernardus, abt 

van Clairvaux († 1153), over de lof van de 

Heilige Maagd Maria: “Heel de wereld wacht op 

het antwoord van Maria: Gij hebt gehoord, 

Maria, dat gij een Zoon zult ontvangen en 

baren, niet door tussenkomst van een mens, 

maar door de Heilige Geest. De engel wacht op uw antwoord, want het 

wordt tijd voor hem om terug te keren naar God, die hem zond. Ook wij, 

o Vrouwe, wij die onder een vreselijk vonnis  gebukt gaan, wij wachten 

op een woord van uw erbarmen. Zie, u wordt de prijs van onze 

verlossing aangeboden. Als gij toestemt, zullen wij onmiddellijk bevrijd 

worden. Door het eeuwige Woord van God zijn wij ten leven gekomen, 

en zie, wij moeten sterven; door een kort antwoord van u kunnen wij 

hersteld worden, kunnen wij weer ten leven geroepen worden. Dat 

antwoord, o milde Maagd, smeekt Adam van u af, de balling uit het 

paradijs, met heel zijn ongelukkig kroost. Dat vragen Abraham en David 

en de andere heilige vaders, ja uw vaders, die ook wonen in de 
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schaduw van de dood. Heel de wereld, die aan uw voeten ligt, wacht daarop. En 

niet zonder reden, want van uw mond hangt af de troost van de ongelukkigen, de 

losprijs van de gevangenen, de bevrijding van de veroordeelden, ja het heil van 

alle kinderen van Adam, van heel uw geslacht. O Maagd, geef haastig antwoord. 

Geef haastig antwoord aan de engel, en door de engel aan de Heer. Spreek uit 

het woord, en ontvang het Woord. Geef uw woord en ontvang het goddelijk 

Woord. Spreek uit wat voorbijgaat, en aanvaard wat eeuwig blijft. Waarom 

aarzelt ge, waarom beeft ge? Geloof, belijd uw geloof en ontvang. Laat uw 

deemoed dapper zijn, uw schuchterheid vertrouwen hebben. Nu past het 

volstrekt niet dat uw maagdelijke eenvoud de wijsheid vergeet. O wijze Maagd, 

vrees geen vermetelheid op dit uniek moment. Ook al ligt er een beminnelijke 

bescheidenheid in het zwijgen, nu dwingt echte vroomheid u tot spreken. Open, 

o gelukzalige Maagd, uw hart voor het geloof, uw lippen voor de instemming, uw schoot voor uw Schepper. Zie, Hij die 

door alle volken vol verlangen wordt verwacht, staat buiten en klopt aan de deur. Ach, als ge zoudt aarzelen, en Hij gaat 

voorbij, zoudt ge opnieuw moeten gaan zoeken, vol pijn, naar uw ‘zielsbeminde’ (vgl. Hooglied 3, 1). Sta op, haast u, 

doe open! Sta op in de kracht van het geloof, haast u uit liefde, doe open door uw instemming. En Maria zei: ‘Zie de 

dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38).“  

 

Tot hier Bernardus’ tekst. Op dat ogenblik begon de werkelijke blijde verwachting door het feit dat het Woord Vlees werd 

en onder ons kwam wonen.  

In deze tijd worden we zeer in beslag genomen door crisissen, oorlogen en natuurrampen. Ondanks deze sombere 

uitzichten, willen we juist daarom met een hoopvol en vrolijk hart de geboorte van Jezus Christus, Die ons redt van deze 

duisternis, verwachten en vieren. Dat is onze oprechte wens voor u. Van harte wensen we u een gezegende tijd van 

Advent en een vrolijke Kersttijd omwille van de Blijde Boodschap door God Engel op die Kerstnacht geopenbaard: 

‘Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het 

pasgeboren Kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe’. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse 

heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen van 

goede wil’ (Sint Lucas 2, 11-14). Deze goddelijke vrede die het menselijk hart vervult wensen we aan u toe! Zalig 

Kerstfeest!  

 

Het feest van onnozele kinderen   
 

Op 28 december, de 4de dag van het Kerstoctaaf, viert de Kerk het 

feest van ‘onnozele kinderen’. Een andere benaming is ‘onschuldige 

kinderen’. Onnozel komt van ‘onnosel’, de middeleeuwse vertaling 

van het Latijnse woord ‘innocens’ dat onschuldig en onschadelijk 

betekent. Wij gedenken dan ook het martelaarschap van onschuldige 

jongetjes van Bethlehem. Toen dan Jezus te Bethlehem in Juda 

geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem 

Wijzen uit het oosten en vroegen:  “Waar is de pasgeboren koning  

  der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn  

gekomen om Hem onze hulde te brengen.” Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij 

verontrust en heel Jeruzalem met hem (Matteüs hoofdstuk 2,vers 1- 4). 

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd 

waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig 

onderzoek instellen naar dat Kind en wanneer  gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan 

gaan brengen”(Matteüs hoofdstuk 2 vers 7- 9). 
Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, 

zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun 

hulde. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, 

vertrokken zij langs een andere weg naar hun land (Matteüs hoofdstuk 2, vers 10-12). 

 

Kindermoord te Bethlehem 

Zodra Herodes bemerkte, dat hij door de Wijzen om de tuin geleid was, ontstak hij in hevige 

toorn; hij zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem en heel het gebied daarvan al de jongens 

vermoorden van twee jaar en jonger, in overeenstemming met de tijd waarnaar hij de Wijzen  
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nauwkeurig had gevraagd (Matteüs hoofdstuk 2, vers 16-17). Zoals Pilatus Jezus op het einde van Zijn leven op aarde 

vroeg of Hij koning is, zo stelde Herodes aan het begin van Zijn leven op aarde 

eenzelfde vraag, maar dan via de hogepriesters en Schriftgeleerden. Hun 

antwoord aan Herodes kwam via de woorden van de profeet: “En gij, 

Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de 

leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden die herder zal 

zijn over mijn volk Israël” (Matteus hoofdstuk 2, vers 6-7). 
Deze vermoorde kleine en onschuldige kinderen worden sinds de vijfde eeuw 

als heiligen vereerd. Omdat zij stierven in de plaats van het Kerstkind worden 

zij als martelaren vereerd. 

Zowel Herodes als Pilatus waren bang hun eigen ‘koninkrijkje’ te verliezen 

omwille van het Rijk Gods. Het waarachtige Koningrijk dat niet van deze 

wereld is en waar allen toe geroepen zijn binnen te treden om in eeuwigheid 

gelukkig te zijn. Ook vandaag de dag zijn veel onschuldige kinderen het 

slachtoffer van oorlog en geweld. Veelal het gevolg van mensen die net als 

Pilatus en Herodes een eigen koninkrijk in stand willen houden. De laatste 

decennia verloren en verliezen zeer veel ongeboren kinderen hun leven 

doordat ze in de moederschoot worden geaborteerd. Laten we op het feest 

van onnozele kinderen ook bijzonder stilstaan bij deze kleine slachtoffers die 

zonder twijfel opgenomen worden in de schare van martelaren.  

 

 

Het Sacrament van het Heilig Doopsel   

 

In de serie over de 7 sacramenten is in het vorig kwartaalblad 

uitleg gegeven van het Heilig Sacrament van de Biecht; deze 

keer gaat het over het Heilig Doopsel. 

 

Herkomst 
"Omdat het de gewoonte is", zeggen ouders vaak als hen 

gevraagd wordt waarom ze hun kind willen laten dopen. In 

veel opzichten hebben ze gelijk. Dopen is een van de oudste rituelen in het christendom en 

gaat terug tot Jezus. Jezus zelf werd gedoopt door Johannes de Doper bij de rivier de 

Jordaan. Zelf heeft hij niet gedoopt, maar zijn leerlingen kregen de opdracht om dat wel te 

doen: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen 

heb.” (Matteüs 28, 19-20). Tot op de dag van vandaag doopt de priester of diaken “In de 

naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. 

 

Gods ja aan de mens 

In het Heilig Doopsel wordt Gods jawoord aan de mens zichtbaar gemaakt. God is voortaan onlosmakelijk met de 

dopeling verbonden. Het is als een watermerk in papier: het merk is onlosmakelijk verbonden met het papier. De doop 

is een teken dat de werkelijkheid verandert. Wat is daarvoor nodig? Water, het Woord van God en geloof. Water als 

zichtbaar en tastbaar teken staat voor de verfrissende en reinigende kracht van de doop. Als gedoopte kun je je als 

herboren voelen. Wat je bezwaart, wordt weggespoeld. Dit is een gave van de Heilige Geest wanneer, volgens Sint 

Paulus, zonden worden weggewassen in het doopsel en, volgens Sint-Jan, iemand opnieuw 

geboren wordt. Natuurlijk maakt de doop van ons geen zuiver, vlekkeloos wezen. In plaats 

daarvan is het een kwestie van elke dag "de oude Adam 

verdrinken", van steeds opnieuw Gods eens gegeven ja te 

aanvaarden en nee te zeggen tegen het kwaad, de zonde. Dat 

kunnen we alleen maar met de kracht van de Heilige Geest. 

Het beamen kan alleen in geloof en daarom wordt een 

gedoopte in de gemeenschap van geloof, de kerk opgenomen. 

Omdat bij de meesten van ons het doopsel werd toegediend 

vlak na de geboorte zijn het de ouders die vanuit hun geloof het 

geloofsverhaal van hun kind in de doop laten beginnen. In de 

jaren die volgen kunnen zij aan hun kind laten zien wat het  
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betekent om het "watermerk" van God te bezitten: In gebed, geloofsoverdracht en deelname aan de Eucharistie leert en 

ervaart het kind dat het door God gemaakt en bemind is. Het eigen geloofsverhaal dat op deze manier begint kan een 

heel bewogen verhaal zijn, met vertrouwen en twijfels, met een honger naar religieuze diepgang en tijden van innerlijke 

leegte. Het doopsel kan de basis zijn waarop Gods ja, zijn liefde vanaf het eerste begin in iemands hart werd gegrift.  
 
Kernsymbolen bij de toediening van het Heilig Doopsel 
Vanuit het bovenstaande zijn de handelingen die bij het doopsel horen beter te begrijpen. Water: teken van de reiniging 
van de zonden en herboren worden uit het water als een nieuw mens in Christus. Doopkaars: aangestoken aan de 
Paaskaars die het teken is van de verrezen Heer die het Licht der wereld is. Zalving met olie (het Chrisma verwijzend 
naar Christus): teken van de inwerking van de Heilige Geest als een onuitwisbaar merkteken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bisdom bedevaart in het teken van Sint Bernardus 
 
Van 23 tot en met 28 oktober was de bisdom bedevaart. Dit jaar 
deden we belangrijke plaatsen aan waar Sint Bernardus mee 
verbonden was tijdens zijn leven. Sint Bernardus leefde van 1090-
1153. Als telg uit een welgesteld riddergeslacht koos hij al vroeg 
voor een bestaan als monnik. Voor een bestaan als monnik die 
uitwassen binnen het monastieke leven bestreed. Hij koos ervoor 
om terug te gaan naar de bron van christelijk leven. Werken en 
bidden binnen een gemeenschap van mannen die de regel van een 
eerdere kloosterling, de Heilige Benedictus (480-547), streng 
navolgden. Tijdens zijn leven bloeide de nieuwe orde van 
Cisterciënzers. Blijkbaar wilde men, net als in onze tijd, terug naar 

waar het in essentie om gaat: leerling van Christus zijn. Daarom vond Sint Bernardus het ook 
zijn taak herhaaldelijk zijn klooster te verlaten om elders in Europa vrede te bewerkstelligen. 
Voor hem was leerling zijn van Christus niet enkel Christus volgen binnen een beschermde 
wereld met gelijkgestemden, maar ook zijn talenten gebruiken om Christus kenbaar te maken 
in een ander deel van de wereld, een deel dat zijn gaven misschien nog wel meer nodig had. 

Zijn hart lag bij de monniken waarvan hij de abt was. Maar zijn 
ziel, zijn inzicht ging uit naar de rest van de wereld. En met zijn 
wilskracht, de kracht die hij afsmeekte van de Heilige Geest, kon 
hij God en de mensen dienen. De bedevaart deed de geboorteplaats van Sint Bernardus 
aan, de abdij waar hij intrad: Citeaux, en de abdij die hij zelf stichtte en waar hij 40 jaar abt 
was: Clairvaux. Allemaal oases van christelijk leven. Van een nieuw begin. Van een leven 
met God. Van leerling zijn en God beminnen met je hart, je ziel en al je krachten. Is dat niet 
wat er op dit moment speelt binnen ons bisdom? De missionaire kerk? Leerling zijn van 
Christus en je talenten inzetten voor anderen? Sint Bernardus mag dan 870 jaar geleden 
thuisgekomen zijn bij zijn Schepper, zijn boodschap is van alle tijden, ook van onze tijd.  

 

  

   

 

Pauselijke gebedsintenties voor de komende maanden: 
 
December: Voor personen met een handicap 
Wij bidden dat mensen met een handicap in het middelpunt van de belangstelling 
mogen staan in de samenleving, en dat instellingen inclusieve programma's mogen 
aanbieden die hun actieve deelname waarderen. 
Januari: Voor de gave van diversiteit in de Kerk 
Laten we bidden dat de Heilige Geest ons helpt de gave van verschillende charisma’s 
binnen de christelijke gemeenschap te herkennen, en de rijkdom van verschillende 
rituele tradities in het hart van de katholieke Kerk te ontdekken. 
Februari: Voor terminaal zieken 
Laten we bidden dat de zieken die zich in de laatste levensfase bevinden, en hun 
families, de noodzakelijke medische en menselijke zorg en begeleiding krijgen. 
Maart: Voor nieuwe martelaren 
Laten we bidden dat degenen die in verschillende delen van de wereld hun leven 
riskeren voor het Evangelie, de Kerk mogen doordrenken met hun moed en 
missionaire gedrevenheid. 
Onbevlekte Moeder van altijddurende bijstand, sta ons bij! Amen. 
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